
Vrijdag is Tumult


Er jankt hier een gitaar met zes snaren

en de bassen klinken zacht & sonoor

in het rode gebouw van TUMULT

waar je theater eigen gaat maken

spel op deze nieuwe plek in onze stad


TUMULT is bruisend van opschudding

in alle lange gangen en drukke lokalen

in elke studio van kunst

waar je met felle kleuren

je doek vastlegt met wat penselen

waar je verklankt wat je voelt


TUMULT voor iedereen

op elk niveau TUMULT

met alle materialen voorradig

met alles wat je in je hebt

je stem klinkt en echoot langs de muren

van dit rode gebouw op de hoek


Er is TUMULT om beeldend hout

te bewerken met hamers en vijlen

om zacht TUMULT van weefsel en wol

iemand roept om hulp, help je me even

en er wordt altijd hulp geboden

door een coach en niet alleen

op vrijdag klinkt er TUMULT


Arjen Boswijk


